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Hoeveel hartjes met een
gezicht tel jij in deze editie?

Dilemma's 

Puzzels

En nog meer dilemma's

Recept

Oplossingen



Wat doen de docenten graag 

met Valentijnsdag?

Ik ben niet romantisch

ingesteld en ik vind het ook

raar om het dan op een dag

wel te doen. Vroeger ging ik

soms wel uit eten of naar de

film. 

Ik ga dan lekker uiteten en meestal koopik wel iets leuksvoor mijn vriend.

Ik neem mijn vriendinmee op een actieve date.Fun fact: Ik heb een helelijst in mijn telefoonstaan met actieve dateideeën.

Het plan was om pas met Pasen weer
een nieuwe editie van de Agnieter

Courant uit te brengen. 
Maar ja, dan heb je mevrouw Broek
weer, met haar voorliefde voor alles

wat hartvormig is.

 Met dank aan het harde werk van de
redactie, nogmaals bestaande uit

Anne, Eline, Isa en Jinthe uit 3A, ligt
hij hier dan weer. Veel leesplezier!



Dubbel zoveel

je moet altijd gepassioneerd de liefde verklaren aan de kassamedewerker bij
wie je afrekent 

– OF –
 er staat altijd en uitsmijter voor je voordeur die je pas na een half uur zeuren

binnenlaat

je leven lang partnerloos zijn 
– OF –

 een gezin hebben met 7 kinderen

al het geld dat je ooit kado gekregen hebt blijkt een lening te zijn die je aan
de gevers moet terugbetalen

 – OF – 
als je een klef koppel ziet moet je je er tussen wringen en om een kusje vragen

Ik ga toch bijna
altijd naar de

zelfscan!

Anders moet ik
wel heel veel geld

terugbetalen.

Anders durf ik daar
nooit meer

boodschappen te
doen.

Ik had ook wel
meer kinderen

willen hebben dan
ik nu heb.



dilemma's

Het ligt er wel 
aan wie het 

is, natuurlijk.

Dan is de wereld
een stukje
mooier.

Ik ben niet zo
snel jaloers.

De
glasverzekering

dekt mijn
zangkunsten niet.



puzzelspuzzels

Rond het jaar 250 was er een bisschop
genaamd Sint Valentinus. Ondanks een verbod

van de keizer voerde hij in het geheim
huwelijken tussen jonge stellen uit. Sint

Valentinus werd uiteindelijk gevangen genomen
en op 14 februari geëxecuteerd. Later erkende

de kerk 14 februari als de dag van Sint-
Valentijn, als eerbetoon aan het offer dat hij
gebracht had en de liefdesverbindingen die hij

mogelijk had gemaakt.

Wist je dat....



De oplossingen
vind je op

bladzijde 9!



RECEPTEN

Ingrediënten

130 g boter op
kamertemperatuur
185 g kristalsuiker
1 ei
1 zakje vanillesuiker
280 g bloem gezeefd
½ tl bakpoeder gezeefd
frambozenjam
extra citroensap

Klop met de mixer in een ruime kom de
boter en suiker zeker 10 min. tot het
luchtig en crèmig is. Voeg het ei en de
vanillesuiker toe en klop tot het goed is
opgenomen. Voeg dan in delen de bloem,
het bakpoeder en een snuf zout toe en
spatel het luchtig door het beslag, zodat
het een soepel deeg wordt. Leg het deeg
afgedekt minimaal 30 min. in de koelkast.

1.

2. Verwarm de oven voor op 200°C.
Verdeel het deeg in drieën, kleine porties
kun je namelijk makkelijker uitrollen. Rol
een deel deeg uit op een dun met bloem
bestoven werkvlak tot een lap van 2-3 mm
dikte en steek er met een hartvormige
koekjesuitsteekvorm koekjes uit. Steek uit
de helft van de koekjes ook een kleiner
vormpje uit in het midden van het deeg.
Kneed overgebleven stukjes deeg samen,
rol weer uit en herhaal de handelingen.

3. Kook de inhoud van ½ potje
frambozenjam op laag vuur iets in en
breng evt. met wat citroensap extra op
smaak. Leg telkens een heel koekje op de
ingevette bakplaat, strijk daarover een
dun laagje frambozenjam maar laat de
randen vrij. Leg daarop steeds een
uitgestoken koekje en druk de randen
licht aan. 

4. Leg de koekjes op een ingevette of met
bakpapier belegde bakplaat en bak ze in
het midden van de oven in 10 min. gaar. Ze
moeten zandkleurig en niet bruin zijn.
Neem ze voorzichtig met een
pannenkoekmes van de bakplaat en laat op
een rooster afkoelen. Pak de
valentijnskoekjes mooi in en schrijf er een
lief kaartje bij.



In deze editie kon je 18 hartjes
met een gezichtje vinden!

Wist je dat...
In Maleisië, Iran, Rusland, Saudi-Arabië, Indonesië en Pakistan isValentijnsdag verboden!
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Voor de Argentijnen is één dag niet
genoeg. Zij trekken een hele week uit

om Valentijn te vieren. Daarbij
reserveren ze in juli nog eens zeven

dagen om de “week van deromantiek” te vieren!

Bijna drievierde van de mannen
vindt bloemen het ideale

Valentijnscadeau.



Ik heb altijd al met een

archeologe willen trouwen. 

Hoe ouder ik dan werd, hoe

meer ze geïnteresseerd zou zijn

in mij.

Heb jij nou ook een leuk idee voor de
schoolkrant, of wil je graag meewerken aan de
volgende editie? Schrijf je maandag het 8e uur

in bij KWT bij mevrouw Broek, of stuur een
berichtje via Magister!

Heb je gehoord van hetstekelvarken datbijziend was? Hij werd verliefd op eenspeldenkussen.


